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Colofon
Kerkberichten verschijnt zes keer per jaar als kerkblad voor de Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland en de Protestantse Gemeente Eijsden. Het is een uit-

gave van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Abonnementen per jaar: 

binnenland 20,-/buitenland 30,-/digitaal 8,-. Advertentietarieven op aanvraag (tus-

sen 50,- en 125,-). Het rekeningnummer is NL37RABO0373724772 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland. De volgende uitgave verschijnt op 6 oktober 2023 en 

bestrijkt de periode van 6 oktober tot en met 7 december. Kopij hiervoor dient uiterlijk 

10 september a.s. aangeleverd te worden bij uw redacteur ofwel via  

redactiepm@hotmail.com

Het is iets over 12.00 uur en ik begin te schrij-
ven aan ´Vooruitblik´. Het is het buiten dan al 
300, volop zomer dus. Het nummer dat u nu in 
handen hebt, ís een echt zomernummer, in de 
zin van dat er een variatie aan artikelen in staat. 
Er valt veel te ‘beleven’ net als in een vakantie, waar 
en hoe u die ook doorbrengt. Daarna begint het ‘ge-
wone’ leven weer, ook in onze gemeente en wel met 
de Startzondag op 10 september. Gewoon wordt 
die dag trouwens niet! Wel heel verrassend. In de 
Nieuwsbrief van 9 juli werd u er al over geïnformeerd 
en nu kunt u ontdekken wat er allemaal georgani-
seerd wordt. Helemaal in de geest van hoe onze ge-
meente de toekomst ziet: de kerkdeur open en naar 
buiten, in dit geval Maastricht in, de samenleving in. 
We begeven ons onder de mensen en mogen daarbij 
laten zien wie we zijn. Uiteraard hoeft niet iedereen 
naar buiten te gaan. Ook in de kerk kunnen we elkaar 
en anderen ontmoeten. 

Augustus is, in mijn beleving tenminste, zo´n maand 
waarin niets moet, en van alles mag: wandelen, een 
orgelconcert bijwonen, lezen; er zijn genoeg mo-
gelijkheden om op een aangename manier geest 
en lichaam te verrijken. We hoeven niet eens ver te 
reizen om, zo staat op de folder van de Protestantse 
Gemeente Maas-Heuvelland, op adem te komen, een 
moment van bezinning te vinden, elkaar te ontmoe-
ten, in gesprek te raken en om samen te vieren. 

De eerste zondag in september is Scheppingszondag. 
Klooster Wittem organiseert rond het thema ‘schep-
ping’ scheppingsvieringen die ondergetekende mee 
vorm geeft en een scheppingswandeling (zie ook 
blz.23). 

Het is goed om stil te staan bij de schepping die zoveel 
te lijden heeft, aandacht te besteden aan waar we mee 
bezig zijn en een uitweg te vinden uit de neerwaartse 
spiraal die velen zien. Groene Kerken, waar de PGMH 
ook bij aangesloten is, wil eveneens bewustwording 
stimuleren. Behalve de scheppingszondag wil ik ook 
de Vredesweek vermelden die loopt van 16-24 sep-
tember. Je zou kunnen zeggen dat de Vredesweek 
in het verlengde ligt van de scheppingszondag. Waar 
geen vrede is, is de schepping, de natuur in veel ge-
vallen verwoest, vervuild, onbewoonbaar en hebben 
de mensen die er wonen geen leven. Zij zijn bang, 
woedend, verdrietig, moedeloos, apathisch, depres-
sief. In die week en in de zondagse vieringen kunnen 
we in elk geval aangeven dat we begaan zijn met hen 
die lijden door verschillende ellendige situaties. Want 
weten hoe dat is, hoe dat voelt, dat kunnen we hier in 
het veilige Nederland niet. Zowel op de scheppings-
zondag als op de zondagen van de vredesweek mag 
de liturgie ‘oefenplaats zijn van weerstand. We blijven 
mosterd zaaien, wachten op die gele bloemen waar 
vlinders en bijen op af komen. We blijven olie persen 
uit de kleinste vruchten, de aarde verrijken met on-
ooglijke planten die toch het verschil maken’ (citaat 
ds. Roel Bosch). 

Tegenwicht blijven geven aan wat doemdenken in 
de hand werkt. Dat is een taak die we onszelf mogen 
toevertrouwen op de weg die onze gemeente gaat.

Marije Bijleveld

Tegenwicht blijven geven 

aan wat doemdenken in de hand werkt.

Vooruitblik
Marije Bijleveld
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Vol vertrouwen verder. Het zijn mooi klin-
kende woorden, maar wat wordt er mee 
gezegd? Is het een aansporing, of juist eer-
der een verlangen? Is het een zekerheid, 
of meer een vraag naar het ‘hoe dan’? Is 
het iets dat je hoopvol al doet, of iets waar 
je tot jouw wanhoop maar niet aan toe-
komt? Voedt geloof het vertrouwen om 
verder te gaan, of verlamt twijfel je?
Zo zijn het woorden die je op een verstrooi(en)d 
moment ook voor jezelf in je gedachten kunt 
laten rondgaan, met dezelfde variëteit aan in-
valshoeken. Welke past bij de situatie waar jij 

je nu in bevindt? Durf je ze uit te spreken als je in de spiegel kijkt, en 
hoe klinken ze dan?

In onze geïndividualiseerde samenleving hebben we vaak de indruk 
dat we vooral ‘zelf’ verder moeten. Hoe vaak horen we niet dat je uit-
eindelijk zelf verantwoordelijk bent voor jouw eigen geluk? En hoe 
vaak zorgt dat er juist niet voor dat er weinig ruimte is voor het ‘niet 
weten’ en twijfel? Terwijl we dat juist zo belangrijk is als we ‘verder’ 
willen. De Engelse dichter John Keats heeft daar een treffend woord 
voor. Hij noemt dit in een brief aan zijn broers ‘negative capability’, of-
tewel negatief vermogen: “dat is wanneer de mens in staat is te verke-
ren in onzekerheden, mysteriën, twijfels zonder enig geprikkeld reiken 
naar feit en rede.” Het betekent dat je accepteert dat er vragen in het 
leven zijn waarop je geen antwoord krijgt. Dat er situaties zijn waarvan 
je niet precies weet hoe je erin terechtgekomen bent en hoe je er weer 
uit komt.

Terwijl ik dit schrijf vraag ik me af hoe dit een plek in onze gemeente 
kan krijgen. Dat is een andere afslag dan ik wilde nemen, maar ik doe 
het toch maar. Ik denk dan aan situaties waarin we vooral bezig zijn 
met wat we ‘weten’ – weten hoe dingen in het verleden gelopen zou-
den zijn, weten wat iemand anders gezegd zou hebben, weten hoe het 

Voor Onderweg
Ds. Harrie de Reus

moet of hoe vooral niet. Zou het ons niet helpen, als 
we soms dingen ook niet weten? Dat we niet precies 
weten hoe iemand een opmerking zou kunnen heb-
ben bedoeld, omdat we hem of haar daar niet naar 
hebben gevraagd. Dat we niet precies weten hoe het 
eigenlijk gegaan is in het verleden, omdat we daar ei-
genlijk vooral onze eigen herinnering van hebben en 
het beeld dat anderen hebben ook van waarde kan 
zijn. Dat we niet precies weten wat de enig juiste be-
slissing is, omdat anderen ook expertise en visie heb-
ben en dingen soms anders lopen dan verhoopt. Wat 
zou het ons brengen als we in plaats van “Zij vindt 
dit of dat …” of “Hij denkt alleen maar zus of zo …” 
zouden zeggen: “Ik weet eigenlijk niet precies wat zij 
vindt of wat hij denkt, laat ik het haar eens vragen of 
horen wat hij te zeggen heeft.”?

Ongetwijfeld ga ik hiermee een beetje aan de haal 
met het begrip ‘negatief vermogen’. Maar goed, nu 
ik dat toch al doe dan ook maar even de volgende 
vraag: is het eigenlijk wel altijd belangrijk om het te 
hebben over wat er ooit gebeurd is of door deze of 
gene gezegd of beloofd? Is dat wat ons verbindt? Ik 
denk namelijk – en zie dat ook gebeuren – dat het 
ons scheidt en vasthoudt in tegenstellingen en in het 
verleden. Dat verhindert ons als gemeente verder te 
gaan. 

Iets niet weten, en daar vrede mee hebben. De ander 
het voordeel van de twijfel geven en het dan losla-
ten. Wat minder gefocust op ‘gelijk krijgen’, ook als je 
weet dat je ‘gelijk hebt’. Je zou zeggen dat je er niet 

veel verder mee komt. Maar juist op die grens tussen 
wat je allemaal weet of denkt te weten, en wat je niet 
weet, juist op die ongemakkelijke plek kun je ont-
dekken wat het is om ‘gemeente’ te zijn. Het mooie 
van het woord ‘capaciteit’ is dat het precies is wat de 
vertaling aangeeft: een vermogen, iets dat je ergens 
toe in staat stelt. Zo ook negatief vermogen: dat wat 
je niet precies weet of hoeft te weten geeft ruimte 
om op zoek te gaan naar het grotere plaatje en naar 
dat wat verbindt. Juist het moment waarop je het ei-
gen perspectief wat los kunt laten en jij je verplaatst 
in dat van een ander ontstaat gemeenschapszin. En 
dan komt er iets anders om de hoek kijken: dat het 
niet allemaal van jou afhangt, maar dat we het sa-
men doen. Zou uiteindelijk die verbinding niet het 
‘vertrouwen’ geven om ‘verder’ te gaan?

In verbinding verder gaan

Wij trekken maar verder,
voetje voor voet,
soms lood in de schoenen,
soms vleugels van licht
en zo gaan wij verder,
steeds verder en verder,
zo trekken wij de horizon open.

Liedboek 822

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

Liedboek 974, 2
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De Sint Jan - Werk in uitvoering

Begin juli mocht ik als vertegenwoordiger van de opdrachtgever de 
tweede bouwvergadering over de herinrichting van de Sint Jan bijwo-
nen. Ik ben bouwvergaderingen al aardig gewend. Onder leiding van 
Jens Giessing, nu onze kerkrentmeester, was ik in dezelfde hoedanig-
heid ook bij de vergaderingen over de verbouwingen van de Klooster-
kerk. Nu zaten we dan in de torenkamer. Ik kwam precies op tijd aan, 
twee uur. Wel te laat om nog koffie te zetten, bedacht ik me op weg 
erheen. Dat moet later dan maar tijdens het schaften…

Zo’n vergadering kent een strakke volgorde, waarin aan bod komen: 
facturering, onderaannemers, bemonstering materialen, stelposten, 
CAR-verzekering, Arbo, veiligheid enz. enz. Zo wordt niets overgesla-
gen. Fijn dat we zoiets aan een projectdirectie kunnen overlaten. Dat 
doet bij ons Mitch van Til van Satijn Plus (algemeen projectdirectie) 
en voor de installaties Tobias Hopman van Curvers ri (raadgevende 
ingenieurs). Weinig rol voor een opdrachtgever, behalve opletten en 
vragen stellen. 

Maar daar kan het niet bij blijven. Ik moet ook zorgen dat de planning 
past binnen het gebruik van de kerk. En voor elkaar krijgen dat we nog 
wat extra wensen gerealiseerd krijgen. Zo willen we een goede plek 
voor de ladder, die nu nog in de consistorie staat. En dat de glazen 
deur in de hal niet zo gemakkelijk open blijft staan in de winter, want 
dan verliest het tochtportaal zijn functie. Ook laten we een laatste stuk 
asbest meteen weghalen uit de kelder, nu er toch gewerkt wordt. En er 
moet afgestemd worden dat men de torenkamer kan gaan inrichten. 
Dat betekent opruimen en plaats maken. Dat wordt, zo spreken we 
daarbij af, afgestemd met CVK en beheerder. In die torenkamer willen 
we ook een schakelaar meteen om de hoek, zodat je in de winter niet 
eerst op de tast de donkere ruimte in moet om het lichtknopje naast 
de nis te zoeken. 

Alles lijkt voorspoedig te lopen tot ter sprake komt dat die vier grote 
metalen kasten, die bij de preekstoel staan en in de kelder de lucht 
moeten gaan verwarmen zo niet gaan passen door het trapgat en 
daarna niet zomaar in de kelder. Ergens zit daar een misrekening on-
der. We gingen kijken in de kelder. Daar is de oude gasgestookte ketel 
inmiddels helemaal uit verdwenen en kon je zo in de luchtkanalen 
kijken. Dat zijn echt geen kleine kanalen, maar zowat manshoog en 
-breed! Daarbinnen bespraken we de nodige bouwkundige aanpas-
singen, die plaatsing van de luchtverhitters alsnog mogelijk moeten 
maken. Het kan, is de conclusie, maar vraagt wel het oordeel van een 
constructeur. 

Berichten uit de PGMH en Eijsden

Uw oplettende vertegenwoordiger zag, eenmaal 
weer boven, dat er schade was toegebracht aan de 
vloer, waarschijnlijk door gesleep met matten. Moge-
lijk gemakkelijk te herstellen, maar ik was er wel wat 
verontwaardigd over. Dat kwam over en ik verwacht 
dan ook dat het snel hersteld wordt.

En verder…
Het CVK en ik zijn nu druk doende om alle toegezeg-
de subsidies en bijdragen ‘binnen te harken’. Daarbij 
moeten we goed de voorwaarden in de gaten hou-
den die de sponsoren van deze prachtige projecten 
(we zijn hen zeer dankbaar) hebben gesteld. Nu ik 
schrijf ‘dankbaar’, is het ook goed ze even te noemen.

Voor Vaals: 
De Provincie Limburg. Goed voor de helft van het to-
tale bedrag, € 96.043,- 
De Stichting Vrienden Toeristengemeente Vaals-
Gulpen, die hun vermogen aan de Maatschappij van 
Welstand hebben overgedragen. Goed voor € 45.000,-
PKN Bureau Steunverlening: € 8.000,-, waarvan 
€ 4.000,- onder voorbehoud.
Stichting Steunfonds voor het Protestantisme in de 
Zuiden:  € 5.000,-
Het Dinamofonds: € 3.000,-
De Meindersma-Sybenga Stichting: € 1.500,-

Voor de Kloosterkerk: 
De Provincie Limburg. Voor de helft van het totale 
bedrag, € 177.150,-
De gemeente Valkenburg, € 111.266,-
De Vereniging Unitas. Goed voor € 19.000,-
PKN Bureau Steunverlening: € 12.300,-, 
waarvan € 6.250,- onder voorbehoud.
De Meindersma-Sybenga Stichting: € 1.500,-.
U zult misschien denken. Eerst zien, dan geloven, 
maar we hebben het overgrote deel al, meestal als 
voorschot, betaald gekregen en verwachten al die 
bedragen uiteindelijk te zullen ontvangen. 

Tot zover, getekend:

Jelle Vegt, herinrichtingsprojecten. 
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In Memoriam
Klaas Ruiter

Na een kort ziekbed overleed Klaas Ruiter op 81-ja-
rige leeftijd. Een routineus onderzoek voor een me-
dische ingreep bracht acute leukemie aan het licht. 
Voor hem en zijn omgeving een verpletterend be-
richt. Klaas was vele jaren de actieve spil in het web 
van het Eijsdens kerkje. Als de man van de roosters, 
als diaken, als koster, als tuinier, als gastheer en als 
aanspreekpunt voor ongeveer alles. En dat niet alleen 
bij ons, maar ook elders in de Eijsdense gemeen-
schap, zoals op school (ouderraad) en bij de Water-
sportvereniging was Klaas zeer actief betrokken. Op 
19 mei werd hij tijdens een dienst in het crematorium 
herdacht door zijn drie zonen in aanwezigheid van 
zijn familie, zijn vriendin Agnes, buren, vrienden en 
velen die hem meemaakten in het verenigingsleven 
en de kerkelijke gemeente. Daar hoorden we ook zijn 
muziek van de ‘Mastreechter Staar’, waar hij enkele 
jaren deel van uitmaakte. In datzelfde crematorium 
nam hij zeven jaar eerder afscheid van Nel.   

Met enige weemoed, maar ook wel bitterheid, kon 
hij vertellen over de God van zijn jeugd. Die strenge 
straffende God, die alles ziet en die je beoordeelt op 
je slechte daden. Die man met die baard, boven op 
een wolk, die angst zaait om mensen in het gareel te 
houden. Hij heeft lang last gehad van dat gruwelijke 
godsbeeld, maar hij was dat geloof kwijtgeraakt. Het 
deed hem ook pijn, want een alternatief zag hij niet. 
Daarin bleef hij rechtlijnig en principieel. Klaas was 
een man van zwart of wit. Aan grijs had hij geen be-
hoefte. 

Denkend aan Klaas rijst het beeld op van Psalm 1 en 
dat lazen we ook tijdens de uitvaart. Over de recht-
vaardige en daartegenover degene die er plezier in 
schept alles in het honderd te laten lopen. Hij was 
de man die zich hield aan zijn principes en afspraken 
en opkwam voor anderen. Hij kon ontzettend boos 
en verontwaardigd zijn over onrecht, voortrekkerij of 
sjoemelen met de feiten. En hij doorzag en herkende 
de mensen die hun zin wilden doordrijven ten koste 
van anderen en hun gelijk wilden halen. 
Dat kwam hem ook van pas in onder meer het werk 
dat hij deed in zijn werkzame jaren: het regelen van 
aanpassingen in en om het huis van zieken of men-
sen met een handicap.

Na het overlijden van Nel bleef Klaas alleen en wat 
eenzaam achter. Hij bouwde zijn kerkelijke- en ver-
enigingstaken weloverwogen af. En toen klonk in-
eens de naam van Agnes. Hij vond opnieuw het ge-
luk. Elk weekend waren ze samen. Fietsen, wandelen, 
leuke dingen ondernemen, ook met zijn nieuwe fa-
milie. Dat bracht hem op de uitspraak: “Wanneer ben 
je te oud om jong te zijn…”. Hij genoot volop van dit 
nieuwe leven, dat tot zijn grote spijt zo abrupt zou 
eindigen. Hij is rustig gegaan, te midden van zijn ge-
liefden.

De dichter van Psalm 1 zegt: “De Here kent de weg 
der rechtvaardigen”. Dat is kracht en troost tezamen.

Ruud Foppen

In Memoriam
Cees de Beijer  
15 augustus 1934 – 15 maart 2023

Deze beminnelijke man moet wel een bijzonder ge-
ziene groepsleider geweest zijn in Huize Sint Jozef te 
Cadier en Keer. Daar werkte hij als groepsleider nadat 
hij aanvankelijk opgeleid was en werkzaam was als 
schilder van de congregatie van het Heilig Hart. Later 
werkte hij nog bij de planologische dienst van de ge-
meente Maastricht en een bibliotheekafdeling van de 
provincie Limburg.

Zijn ouders vertrokken met de meeste kinderen in 
1959 naar Canada. Cees bleef in Nederland, maar be-
zocht zo vaak als mogelijk zijn familie in Canada.
Cees was een betrokken christen, ruimdenkend. Zo 
nam hij deel aan de diensten en activiteiten van de 
Basisgroep Citykerk, later ook aan een gespreksplat-
form van de Raad van Kerken. Toen de Citykerk werd 
opgeheven vond Cees zijn plek in de St Jan. Iedere 
zondag was hij daar, steevast de eerst aanwezige 
kerkganger, gezeten op zijn vaste plek, gewaardeerd 
om zijn betrokkenheid en vriendelijkheid.

Door een noodlottig ongeval overleed hij. In een be-
perkte kring werd in een plechtige Eucharistieviering 
in de kapel van De Beyart afscheid van hem geno-
men. Die viering begon met het zingen van ‘Licht dat 
ons aanstoot’. Alleen dat al maakt dat we nog vaak 
aan hem zullen denken.

Kees Vermeiden

In Memoriam
Miek Kloosterhuis 
18 maart 1931 – 3 april 2023

Na een tijd met haar man in de Verenigde Staten van 
Amerika gewoond te hebben kwam Miek terug naar 
Nederland en verkoos Maastricht als woonplaats. In 
Amerika presteerde zij het een electronica-diploma 
te bemachtigen en werkte zij o.a. bij HP bij het razend 
nauwkeurige assembleren van computers. In Maas-
tricht vond zij een nieuwe ‘familie’ in een kring van 
leden van de St. Jansgemeente. Er waren enkele fa-
milieleden in ‘Holland’, meer tijd en nabijheid was er 
uiteraard voor en van die nieuwe familie in het Maas-
trichtse. Miek nam actief deel. De Vrouwenbond, de 
St.Janssociëteit, de gemeente die op zondag bijeen 
kwam: Miek hoorde erbij.
De laatste jaren werd het moeilijk: haar mobiliteit 
werd minder, hoe handig zij ook manoeuvreerde 
met haar scootmobiel. Haar lichaam brokkelde let-
terlijk af. Haar leven organiseren werd een grote uit-
daging. Toen kwam de ene kwaal na de andere, het 
lichaam verzwakte, het zicht op de mijlpaal van 100 
jaar werd minder, op 3 april 2023 overleed zij. 
Met name Stijntje Noordijk, gesecondeerd door Jetty 
Vels, sloten haar in een hart vol zorgzaamheid.
Het was goed om op 11 april in het crematorium af-
scheid van Miek te nemen. Het was goed geweest, 
dit leven, langer versterven was niet nodig. Een ge-
wonde, vermoeide vogel vloog nog even weg, om-
hoog en voorgoed, de vrijheid tegemoet (Lied 957). 

Kees Vermeiden
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Vanuit de kerkenraad in Eijsden

Diensten de komende periode
In augustus en september zijn de volgende diensten 
in Eijsden gepland. Op 6 augustus is er een dienst 
met als voorganger ds. Agnes Hana, op 20 augustus is 
Joke Boot- de Boer voorganger, op 10 september een 
dienst met als voorganger Esther van der Panne en 
op 1 oktober is ds. Joen Drost voorganger. De dienst 
op 10 september is een dienst met de Remonstrantse 
Kring in Zuid Limburg. Dan is er ook de startzondag 
van Maas-Heuvelland. Wij willen graag meedoen met 
de startzondag en zullen daarom (mede afhankelijk 
van het programma van de startzondag) zelf beperkt 
aanwezig zijn in de dienst in Eijsden.

Gemeenteavond
Op 30 mei was er zoals gebruikelijk weer een ge-
meenteavond. Daar hebben we van Kerkrentmees-
ters en Diaconie de begrotingen 2023 en de jaarcijfers 
van 2022 gepresenteerd en besproken. Aangezien we 
door corona twee jaar zo’n bijeenkomst niet hebben 
gehad, hebben we uitvoerig stil gestaan bij het reilen 
en zeilen van onze kerkelijke gemeente. Verder is ook 
het onderwerp duurzaamheid (groene kerk) aan de 
orde geweest. 
We zien dat een aantal actieve leden (denk bijvoor-
beeld aan Klaas Ruiter) niet meer aanwezig zijn om 
het een en ander aan beheer van kerk, tuin en kerk-
hof te doen. Daarom ook nog eens langs deze weg 
vanuit deze gemeenteavond een oproep om (gezel-
lig) samen een aantal werkzaamheden te verrichten 
die echt nodig zijn voor instandhouding van kerk, 
kerktuin en begraafplaats.

Jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Kerkrentmeesters en Diaconie 
zijn gecontroleerd en getekend door de direct ver-
antwoordelijken en door de Kerkenraad. Wat opvalt 
is dat de jaarrekening van de Kerkrentmeesters een 
positief resultaat laat zien. Wel zijn de beleggingen 
in 2022 iets minder waard geworden door landelij-
ke dalingen van de aandelenbeurzen, maar we zien 
dat die in de loop van 2023 al weer de goede kant 
op gaan. Het feitelijke werk van onze beleggingen is 
uitbesteed aan de Charitas afdeling van ABN AMRO. 
Er is voor een behoudend profiel gekozen. Door het 
dividend dat we jaarlijks krijgen zijn we in staat een 
sluitende begroting op te stellen.

De jaarrekening van de Diaconie laat een klein verlies 
zien waarvoor bewust is gekozen omdat we meer 
dan voldoende ruimte hebben in de reserves. Het is 
namelijk niet de bedoeling om bij de Diaconie grote 
reserves te hebben. Het in collectes verkregen geld 
wordt immers 1:1 overgemaakt naar de tijdens de 
diensten genoemde doelen.

Zomerflyer
De flyer met alle zomerdiensten en aanverwante 
activiteiten in Maas-Heuvelland en Eijsden is weer 
beschikbaar. De flyers worden uitgereikt bij de kerk-
diensten. Het programma is ook te zien op de inter-
netpagina van onze Protestantse Gemeente.

Leeskring
Op vrijdag 21 juli en vrijdag 6 oktober is er weer een 
Leeskring in het kerkcentrum in Eijsden. Beide keren 
wordt gestart om 14.00 uur. De titels die we bespre-
ken worden nog bekend gemaakt.

Koffieochtend
We zijn na de coronaperiode weer gestart met de 
koffie-ochtenden. Bedoeling is vooral om elkaar te 
ontmoeten en onderwerpen te bespreken die ons 
op dit moment bezig houden. De volgende ochtend 
staat gepland op vrijdag 22 september om 10.00 uur 
in het kerkcentrum in Eijsden. Iedereen is van harte 
welkom.

Verhalen die raken
Welke gezegdes, uitspraken, verhalen, gelijkenissen 
of liederen die we soms per ongeluk tegenkwamen 
in de bijbel, wekken verbazing? Of irritatie? Of her-
kenning? Jarenlang was de oecumenische bijbel-
groep systematisch bezig, hoofdstuk voor hoofdstuk, 
vers voor vers. Nu is er gekozen voor de breedte van 
de bijbel. We kwamen al Jona tegen en Jesaja en be-
spraken de scheppingsverhalen uit Genesis 1 en 2. 
Op maandag 7 augustus (19:30 uur) gaan we verder 
met dat onderwerp en treffen elkaar in het paro-
chiecentrum in St Geertruid. Om het oecumenisch 
niveau te waarborgen, is er nog volop ruimte voor 
deelnemers van protestantse huize. Bel/mail bij be-
langstelling met Ruud Foppen: 06 22502028, 
ruudfoppen@xs4all.nl. 

Dick Rootert

Opgemerkt...

Opgemerkt in een boek waar ik pas in begonnen ben te lezen: ’Het christelijk geloof 
wordt niet langer geconfronteerd met militant atheïsme of met harde vervolging, die 
gelovigen wakker zou kunnen schudden en mobiliseren, maar met een veel groter ge-
vaar: onverschilligheid’. Het boek is geschreven door de Tsjechische priester Tomáš 
Halík, die al meer boeken op zijn naam heeft staan. De titel van dit boek is: ‘De namid-
dag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk’. 

Terug naar het citaat. Over die harde vervolging valt wellicht te discussiëren, maar 
die ‘onverschilligheid’ intrigeert. Wat kun je doen om die om te buigen? Halík schrijft 
dan: ‘Juist in deze tijd van frustratie en vermoeidheid moeten we het christendom een 
nieuwe kans geven. Opnieuw proberen betekent niet hetzelfde opnieuw doen, inclu-
sief herhaling van eerdere fouten. Het betekent: afsteken naar de diepte, opmerkzaam 
wachten en klaar staan om te handelen’. Tegenover onverschilligheid de moed om te 
vertrouwen plaatsen. Hoe wil het christendom de crisis van zijn vele vroegere vormen 
overwinnen? Hoe wil het een inspirerend antwoord worden op de uitdagingen van 
deze tijd met zijn grote culturele veranderingen? Halík: ‘Het moet moedig zijn eerdere 
mentale en institutionele grenzen overstijgen. De tijd is aangebroken waarin het chris-
tendom zichzelf moet overstijgen’. Dit idee zal in het boek herhaaldelijk terugkomen. Ik 
ben benieuwd hoe hij dat idee woorden en gestalte geeft. 

En toen dacht ik: zijn wij daar in onze gemeente al niet mee bezig? Halík geeft aan dat 
eerste hoofdstuk, waaraan ik bovenstaande ontleen, namelijk de titel: Geloof in bewe-
ging. 
Proberen wij niet van onze ‘fouten’ te leren en te herdefiniëren waar onze gemeente 
voor staat? Zijn wij niet bezig meer ‘naar buiten’ te kijken en te bewegen? Om wat en 
waarin we geloven te delen en te communiceren met ‘eigen’ gemeenteleden, maar ook 
met anderen in de samenleving, gelovig of niet? 

Tot slot nog een citaat van Halík: ‘De manier waarop iemand mens is, is de meest au-
thentieke uitdrukking van zijn geloof of ongeloof. Iemands leven zegt meer over zijn 
geloof dan wat hij denkt en zegt over God’. ‘Geloof in beweging’. Het zou zomaar een 
leidraad kunnen zijn.

Marije Bijleveld



1312

Soepcafé 

Wie op een willekeurige dinsdagmiddag door de 
straten van Valkenburg loopt en langs de Klooster-
kerk komt, is het vast niet ontgaan. Buiten staat een 
vrolijk gekleurd bord dat elke voorbijganger hartelijk 
uitnodigt een kijkje binnen te nemen. Op de tweede 
verdieping is een grote eettafel het centrale punt van 
een gezellig samenzijn. Op het vuur staan twee heer-
lijke soepen, gemaakt door een van onze koks, al dan 
niet met de speciale bijdrage van de Radar groep. 

Velen hebben hun weg naar het Soepcafé al gevon-
den. Deelnemers van het naaicafe, de Valkenburg 
huiskamer, buurtgenoten en gemeenteleden. Maar 
ook de Radargroep en leden van de muziekschool 
eten regelmatig een hapje mee. De tafelgesprek-
ken worden opgeluisterd door een enkele toevallige 
voorbijganger, reiziger of pelgrim die genieten van 
de gastvrijheid in de Kloosterkerk. De leeftijd, ach-
tergrond en afkomst zijn divers, maar iedereen voelt 
zicht thuis. 

Diaconie

Heeft u wel eens een tijdje een leuk project gehad, waar u van heeft 
genoten en waarin u veel voldoening had?
Dat kunnen wij u weer bieden. Word lid van de diaconie en er zijn 
leuke projecten, waarin u uw creativiteit kwijt kunt. Bijvoorbeeld mee-
denken in wat ons te doen staat als diaconie in deze wereld die ons 
nodig heeft. We hebben beperkte middelen, maar goede ideeën en te 
weinig menskracht om alles uit te voeren. Wij hebben u nodig!
Neem contact op met ondergetekende en we spreken verder.

De diaconie heeft in juli in Eijsden haar maandelijkse vergadering ge-
houden, met als gastheer Zeger Vroon, diaken. Eijsden is ons natuurlijk 
bekend, enigen van ons gaan er ook wel eens ter kerke! 
We doen ook wat zaken met elkaar: we hebben o.a. de collecteroosters 
gecoördineerd.
Het kerkje is van binnen recentelijk weer gemoderniseerd. De vaste 
echte compacte kerkbanken, staan nu langs de muren. Lichte stoelen 
in het midden nodigen uit tot zitten en luisteren. Er zijn panelen aan-
gebracht om het geluid duidelijk en mooi te maken.
Verder zijn de kleuren weer opgefrist. Aan de muur hangen aquarellen 
van Lex van Wijk, een kunstenaar en lid van de kerk.
Kortom, er is veel te zien en te genieten.

Op hun vaste liturgie staat voorop:

Kom in mijn huis Kom in mijn huis Zet uw voeten in de aarde
Wees stil Wees stil Stof, zand, en klei
En kom eerst tot uzelf En kom tot mij En een weinig levend water 
  Zo boetseerde ik u

Richt u op Strek uw handen Die duif
Bloed stroomt Naar de duif Die van de hemel is
Van hart naar hoofd Wiens vleugelslag Die van het luchtruim is
En terug naar uw naaste Ruist als de geest  

Die van de aarde is Zal met u zijn
Veelkleurig glas in mijn huis KOM

Hanske Kamphuis

Namens de diaconie

Geen middag is hetzelfde en als je geluk hebt, is er 
ook nog een muziekaal optreden of tijd voor een 
spelletje. 

Afgelopen week was het de 16de keer dat we het 
soepcafé mochten draaien. Gemiddeld komen er 
tussen de 10 en 20 mensen bijeen. We zijn actief be-
zig met het promoten van het soepcafé en hopen 
nog meer mensen te mogen verwelkomen in de toe-
komst. Daarnaast wordt er gewerkt aan een recep-
tenboek, zodat de heerlijke soep van het soepcafé 
zijn weg vindt in uw huiskamer, of die van uw buren 
en bekenden. 

Al met al zijn wij als oprichters en vrijwilligers heel 
tevreden met deze prachtige activiteit die de Kloos-
terkerk toegankelijk maakt voor een divers publiek. 
Wanneer schuift u een keertje aan? 

Marieke de Goede
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Vrijwilligersdag PGMH
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Het thema van de PKN is ‘Ga mee!’. 
Dat past prima bij waar wij als PGMH mee bezig zijn. Mee gaan met 
nieuw elan, nieuwe richtingen, ideeën en uitvoeringen daarvan. Cen-
traal daarbij staat de ontmoeting: de ontmoeting met elkaar, de ont-
moeting met God en vanuit het in contact zijn met onszelf, om open 
stellen voor de ontmoeting met de ander. 
Voor deze bijzondere gelegenheid wordt de St. Jan omgetoverd tot 
een gezellige bistro met een heuse barista, en zal de St. Jan centraal 
staan in de ontmoeting met elkaar. 

Op 10 september om 10.00 uur starten we in de Sint Janskerk met 
samen zingen onder leiding van Ghislaine Mommers. Daarna kunt u 
‘meegaan’ naar een aantal workshops in de directe omgeving zoals 
de Toneelschool (theater), de InnBetween (mindfullness) of Stand-up 
Theology. Blijft u liever in de kerk om een gezellig gesprek met oude 
bekenden en nieuwe gezichten te voeren? Dan is de bistro daar hele-
maal voor ingericht onder het genot van een lekker kopje koffie. 
Voor de kinderen en apart voor de jeugd is er een leuke tocht georga-
niseerd door het centrum van Maastricht. Het wordt puzzelen, samen-
werken en vooral veel plezier met elkaar hebben, met onderweg een 
lekkere stop. 

We zijn in overleg met Veer Mestreech die samen met de InnBetween 
in het complex van het voormalig Ursulinenklooster aan de Grote 
Gracht 74 zitten. Veer Mestreech biedt een dagbesteding voor mensen 
met een verstandelijke beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Op onze Startzondag hopen we dat ze een stuk catering in de Sint 
Janskerk verzorgen. Hun taarten en vlaaien zijn om je vingers bij af te 
likken!
 
Na de workshops komt iedereen om 13 uur weer terug voor een lunch 
in de St. Jan. Een aantal kleine horeca-ondernemers uit de binnenstad 
nemen u graag mee met een diversiteit aan smaken en geuren. Zo ho-
pen we onze startzondag tot een waar feest van ontmoeting te maken 
en samen geïnspireerd het nieuwe seizoen te starten.  

Reserveer 10 september tot een uur of 14.30 in uw agenda!
In de komende nieuwsbrieven leest u meer over het dagprogramma. 
We hebben er ontzettend veel zin in! Hopelijk zien we u allen in groten 
getale. 
Voor vragen kunt u mailen of bellen met de voorbereidingsgroep of 
kunt u ons in de kerk natuurlijk even aanspreken. 

Startzondag 10 september: Ga mee!

De organisatie is al een heel eind op weg!

Aanmelden kan via mailadres 
startzondag.pgmh@gmail.com (Martine Bakker) of te-
lefoonnummer 06-15015040 ook Signal en WhatsApp 
(Helma Bannink).
Graag vermelding van de twee workshops van uw 
voorkeur en hoeveel kinderen in basis- of middelba-
reschoolleeftijd.

Hartelijke groet!

Jody Martens

Harrie de Reus

Lianne Schuuring

Martine Bakker

Nelleke de Kruik

Rianne Delamboy

Tjitske Bakker

Helma Bannink

Oproep

L.S. Ik hoop vanaf september te gaan studeren 
aan de universiteit van Maastricht. Momenteel 
ben ik op zoek naar woonruimte in/rondom 
Maastricht. Ik woon momenteel nog thuis bij 
mijn ouders in Uddel (een klein dorpje bij Apel-
doorn) en ga hier ook naar de hervormde kerk. 
Ik ben 21 jaar oud en hoop voor 1 à 2 jaar in 
Maastricht te studeren. Alvast bedankt voor uw 
reactie. Met vriendelijke groeten, Susan van den 
Brink (susanvdbrink@gmail.com) 

Startzondag 2014
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Be(Zin) in Film
De werkgroep BeZin in film organiseert iedere maand een filmavond 
waarop een film wordt vertoond die uitnodigt tot nagesprek. In de zo-
mermaanden zijn het meer ontspannende films. We hebben gekozen 
voor het thema ‘Verlangen’.  
2 augustus: ´Cinema Paradiso´, 
over het verlangen naar het maken van goede films
6 september: ´Bridges of Madison County´, 
over het verlangen naar een gelukkig leven
Kosten 5,00. Altijd op de eerste woensdag van de maand, 
van 19.30 – ca. 22.00 uur.  
Kloosterkerk – Valkenburg.     
Contact: Dingena Spreeuwenberg (dspreeuwenberg@gmail.com)

Boekbespreking voor iedereen die daar zin in heeft, los van de vaste 
groep, een middag in Eijsden in de tuin naast de kerk. Dit in het ka-
der van activiteiten voor vakantiegangers en mensen die thuis blijven. 
We gaan donderdagmiddag 3 augustus het boek ‘Zoutpad’ van Raynor 
Winn bespreken. Een verhaal over veerkracht en het overwinnen van 
ziekte. Aanvang 14.00 uur en gaan door tot 15.30 uur. Contactper-
soon: Nelleke de Kruik  (nellekedekruik@gmail.com)

Oecumenische bijbelgroep Eijsden 
‘Verhalen die raken’ maandag 7 augustus 20 uur over de scheppings-
verhalen in Genesis 1 en 2. Parochiecentrum St. Geertruid. 
Contact: Ruud Foppen (ruudfoppen@xs4all.nl)

Gesprekskring Trefpunt St. Jan
Elke tweede vrijdag van de maand opent het Trefpunt St. Jan de deu-
ren voor wie het leuk vindt om elkaar in gesprek te ontmoeten. De on-
derwerpen hebben altijd te maken met wat vanuit het dagelijks leven 
en de eigen geloofsbeleving naar boven komt.  
Gespreksleiding: ds. Harrie de Reus. 
Datum en tijd: Vrijdagmiddag  11 augustus en 8 september van 
14.00-16.00 uur
Plaats: Daalhof 150, Maastricht
info: Anny Vanduffel-Blaauw (+32 89 864922)

Kloosterkoffie
Elke derde vrijdag van de maand – dus op vrijdag 18 augustus en vrij-
dag 15 september- is er weer ‘Kloosterkoffie’  in Valkenburg. Gezellige 
bijeenkomsten waarin ontmoeting en gesprek centraal staan met een 
onderwerp als inleiding tot het gesprek. 
Waar: Kloosterkerk van 14.00 tot 16.00 uur. De eigen bijdrage is € 2, 
kop thee of koffie, en later op de middag een glaasje met wat lekkers. 

Zonder aanmelden; loopt u gerust binnen. 
De Kloosterkerk is goed toegankelijk.
Informatie: Anny Korswagen, 06-134563 en Ineke 
Klos, 06-53842637

De Huiskamer in de Kloosterkerk 
Iedere donderdag bent u van harte welkom in de 
Huiskamer van 14.00 -16.30 uur. Een gezellige mid-
dag die open staat voor gemeenteleden en buurtge-
noten. Ruimte voor een praatje, een spelletje en een 
consumptie.
Informatie bij Lies Oost (043 3647242)  of wijk-
verpleegkundige Maike Pluijmakers-Chermin van 
Wijkzorg Envida (maike.pluijmakers-chermin@en-
vida.nl). 

Orgelconcert
Op maandag 7 augustus speelt Marcel van Westen 
op het Teschemacherorgel in de Hervormde Kerk te 
Vaals. Als concertorganist weet hij telkens weer zijn 
publiek te boeien. Marcel is winnaar van diverse in-
ternationale orgelconcoursen en sinds 2013 organist 
en dirigent bij St. Severin in Aachen. Na afloop is er 
in de kerktuin onder het genot van een drankje ge-
legenheid om nog wat na te praten. Aanvang: 20.00 
uur. entree: Vrije Gave 

Kijk in het orgel voor gezinnen 
Hou je van techniek? Of van muziek? Orgels zijn 
muziekinstrumenten en tegelijkertijd de grootste 
machines die er vroeger bestonden! Op zondag 13 
augustus heb je in de Hervormde Kerk in Vaals de 
gelegenheid om in het orgel te kijken hoe het werkt, 
en je kunt ook zelf aan de slag met een klein doe-
orgeltje. Er moet heel wat gebeuren voordat er een 
toon uit een pijp komt! Aanvang: aansluitend aan de 
ochtenddienst, ca. 11.15 u. Voor kinderen met hun 
(groot-)ouders. Vrije entree

Bezinningswandeling
Aan de hand van toelichting bij een bijbeltekst ver-
trekken we in stilte. Halverwege de wandeling delen 
we met elkaar wat de tekst zoal bij ons oproept aan 
gedachten of emoties en wandelen via een andere 

weg terug. De activiteiten duurt ongeveer anderhalf 
uur en gaat over onverharde paden.
19 augustus 09.00 uur Hervormde Kerk in Vaals. 
Opgave bij ds. De Reus (06 2028 0345)

Duits/Nederlandse Leeskring 
Op donderdag 7 september bespreken we om 20.00 
uur in de Oude Pastorie in Vaals ‘Nachtblauw’ van Si-
mone van de Vlugt. Een roman over de ontstaans-
geschiedenis van het wereldberoemde ‘Delfts blauw’, 
maar ook het verhaal van een zelfstandige vrouw die 
zich aan haar noodlot weet te onttrekken. 
Info: Babette Lemmer, tel: 0049 241 5380 9914 
(b.lemmer@gmx.de)

De Schrift geopend
Op maandag  18 september lezen we om 20.00 uur 
in de Oude Pastorie in Vaals weer samen een bijbel-
tekst. We benoemen wat ons raakt en wat we mooi 
vinden aan de tekst. En we delen wat juist schuurt of 
wat we niet begrijpen. Ds. Harrie de Reus geeft ach-
tergronden en uitleg bij het bijbelverhaal. U bent van 
harte welkom. 
Info: Dick Knol 045 5444539  (d.knol@hetnet.nl)

Krantenleesgroep
De krantenleesgroep komt in oktober weer bijeen. 
Voortaan op de eerste maandag van de maand; dus 
maandag 2 oktober!  Iedereen is welkom met een 
stukje uit een krant waarin zij/hij een vraag wil stellen 
aan de andere deelnemers.
Info: André van Dijk ()vandijkandre@hotmail.com

Leeskring Eijsden        
Vrijdagmiddag 6 oktober bespreken we weer een 
boek. We komen om 14.00 uur bijeen in het kerkelijk 
centrum in Eijsden. In juli spreken we af welk boek 
we gaan bespreken. Het is mooi om te zien hoe het 
verhaal ons uitnodigt te vertellen. 
Info: Ruud Foppen (ruudfoppen@xs4all.nl)

>>

Activiteiten in onze gemeente

Onderweg,
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Gespreksgroep 20-30-40-50+
We vormen een gespreksgroep die elk seizoen een 
thema kiest om er maandelijks met elkaar over te 
praten bij iemand thuis. Op het moment van dit 
schrijven, kijken we uit naar de BBQ waarmee we 
Genesis 1 gaan afsluiten. Elke maand een dag. Een 
week duurde nog nooit zo lang en was zelden zo in-
tens beleefd. 
Maar, het was goed, zagen we met elkaar.  

De Bijbelteksten worden gelezen, ds. Harrie de Reus 
geeft er een of meerdere andere teksten en bron-
nen bij en wat vragen die ons laten nadenken hoe 
we zelf omgaan met situaties zoals die in de bijbel-
tekst worden beschreven. Hoe kunnen we zo’n oude 
tekst plaatsen in de actualiteit van ons eigen leven? 
En, wat staat er nou eigenlijk, wat wordt er mee be-
doeld? Kan het ook nog op een andere manier uitge-
legd worden?

De groep bestaat uit leden uit alle kernen van de 
PGMH met ieder zo zijn/haar eigen achtergrond en 
opvattingen over God en geloof. De één is meer thuis 
in de Bijbel dan de ander, de één heeft ervaringen op 
andere vlakken dan de ander. Daardoor krijgen we 
van elkaar nieuwe inzichten en meningen, verbreden 
we onze denkwereld. 

Het nieuwe seizoen begint met drie bijeenkomsten 
over het boek ´Liturgie van het alledaagse´ van de 
theologe Tish Warren.

Denk je dat deze groep ook voor jou interessant kan 
zijn? Stuur een mail naar Rianne Delamboy
(rianne.delamboy@hotmail.com).

Helma Bannink

In de vorige uitgave deelde Nelleke de Kruik enkele 
duurzame bloemschiktips onder het motto ‘alles 
wordt nog mooier als we dat duurzaam doen.’ De 
bloemen die het meest duurzaam gekweekt worden 
zijn waarschijnlijk de bloemen die door u zelf worden 
gekweekt en de bloeiende onkruiden. In de winkel 
vind je deze bloemen meestal niet.

Seizoensbloemen
Op internet zijn veel lijstjes te vinden om te zien wel-
ke bloemen er te koop zijn in een bepaald seizoen.
Kijk bijvoorbeeld eens op:
– biologische-of-duurzame-snijbloemen-en-pot-

planten
 Hier vind je o.a. informatie over wat biologische 

bloemen zijn, over de Duurzame Bloemisten 
Groep, over wat duurzame snijbloemen zijn, over 
klimaatvriendelijke bloemen, over snijbloemen en 
bloeiende potplanten die passen bij het seizoen.

–  365 dagen bloemen 
 Op deze website krijg je élke dag bloeminformatie 

en inspiratie

Duurzame Bloemschiktechnieken
Het is heel ‘gewoon’ geworden dat er gesproken 
wordt over bloemschikken en er gelijk gedacht wordt 
aan steekschuim. Maar er is zoveel méér mogelijk.
Een paar ideetjes om te inspireren en een paar wee-
tjes….

Steekschuim
Steekschuim wordt veel gebruikt bij het bloemschik-
ken. Het is echter geen product dat in de GFT bak 
mag of op de composthoop. Dat maakt steekschuim 
tot een product wat liever niet gebruikt wordt. Kijk 
daarvoor op: afvalscheidingswijzer

Alternatieve technieken:
Weven
Weven en weefsels, draden met schering en inslag. 
Weven is een mooie alternatieve techniek die milieu-
vriendelijk en duurzaam kan zijn. Door te weven met 
plantaardig materiaal kun je frames en constructies 
maken, die een basis vormen of een onderdeel zijn 
in bloemwerk. Je kunt netjes en regelmatig weven of 
juist rommelig.

Vlechten
Vlechten is het met elkaar verbinden van verschillen-
de strengen tot een geheel. De bekendste vlecht is 
het vlechten van haar. Er zijn verschillende manieren 
van vlechten, van een zeer strak gevlochten vorm 
tot een juist zeer opengewerkte vorm. Een open ge-
vlochten vorm kan dienen als steekmedium

Binden
Binden is de oudste vorm van bloemschikken die er 
is. De techniek komt ook voor in het woord bloem-
binden. Dit kan in een korenschooftechniek of een 
parallel techniek. Touw wordt gebruikt om de stelen 
bij elkaar te binden zodat het een geheel wordt. Een 
goed gebonden boeket blijft staan op de stelen en 
kan in een schaal worden geplaatst.

Takken zijn aan elkaar verbonden,
tulpen zijn er tussen geplaatst.
 
Nelleke de Kruik

Groen en duurzaam bloemschikken

Misschien heeft u hem wel in uw verzorgings-
huis? De Groot Letter Scheurkalender 2023. Na 
het grote succes van de Scheurkalender 2023 
hebben veel mensen zich enthousiast ingezet 
voor een opvolging. En vanaf nu kunt u hem be-
stellen! De Groot Letter Scheurkalender 2024. 

Deze kalender is bedoeld om ouderen een alterna-
tief te bieden voor een bijbels dagboekje. Dankzij het 
goed leesbare lettertype kan een brede doelgroep de 
dag beginnen of eindigen met bemoedigende tek-
sten uit het Woord van God.
Voor het tweede jaar hebben geestelijk verzorgers in-
vulling gegeven aan de maandthema’s. Zij zijn werk-
zaam in diverse zorgorganisaties verspreid over het 
land, in een hospice of in de eerstelijns zorg via een 
Centrum voor Levensvragen. 

We hopen dat ook deze Scheurkalender, net zoals de 
Scheurkalender 2023, tot zegen mag zijn. We heb-
ben al veel mooie reacties gehad. ‘Van onze zorg-
huizen in Dordrecht hoor ik mooie dingen. Zo is er 
een mevrouw die de tekst van de dag afscheurt en 
altijd onder het doorzichtige bovenblad van haar rol-
lator schuif. De tekst gaat dus letterlijk de hele dag 
met haar mee! Een andere bewoner legt de tekst al-
tijd naast haar stoel op het bijzettafeltje, zodat ze ‘m 
meerdere keren per dag leest. Laatst merkte ze op dat 
ze vaak het gevoel heeft dat de tekst speciaal voor 
haar gekozen is. Mooi werk!’ 
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Hummel, Ds. Marieke Muijen, Esther Raatgever, Ruth 
Schreuders-van Rijswijk, Priester Paul van der Ven, 
Diacones Greet Verhoeven, Ds. Theo de Zwart. 
Illustraties: Otto de Bruijne

Prijzen:
1-50 st.  - € 7,50 p.st.
51-100 st. - € 6,50 p.st.
101-200 st.  - € 6,00 p.st.
200+  - € 5,50 p.st.
U kunt de Scheurkalender bestellen via onze website: 
https://www.bijbelvereniging.nl/bijbels-bestellen/
scheurkalender-2024/ of via advanleeuwen@bijbel-
vereniging.nl .

Nieuwe Scheurkalender 
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Juli is aangebroken en het CvK bestuur kijkt terug op een roerig 
eerste half jaar.

 Vanaf het aantreden van het gehele nieuwe bestuur is de penning-
meester bezig geweest om  de financiën inzichtelijk te krijgen. We 
hebben uitstel van het Classicale College voor de behandeling van be-
heerszaken (CCBB) gekregen om onze jaarcijfers ten einde 15 augus-
tus te mogen aanleveren.

Bij het verschijnen van dit bericht vuurt de Kerkenraad vragen hierover 
op ons af en zullen de cijfers daarna aan de gemeente ter inzage wor-
den gepresenteerd. Vanaf deze plaats dank ik Hans Kippers hartelijk 
voor al zijn vrije tijd die hij hierin heeft gestoken en zijn vrouw Willy 
voor haar geduld.

Jelle Vegt heeft het omvangrijke project Sint Jan de afgelopen maan-
den grondig begeleid en waar mogelijk telkens ons en jullie uitgebreid 
geïnformeerd over de stand van zaken. Het is uiterst jammer om nu te 
vernemen dat er alsnog vertraging is ontstaan door inmetingsfouten 
bij de te plaatsen kasten in de verwarmingskelder zo in het zicht van 
de haven. Een grote tegenvaller niet alleen in tijd, maar ook in overlast 
in het kerkgebouw. De schuldvraag wordt onderzocht. Zo ook de op-
lossingen voor deze ontstane obstructie.

Te Kloosterkerk constateren we twee verontrustende bouwtechnische 
zaken. Allereerst scheuren in de muur waarbij de vraag is of deze één 
op één te wijten zijn aan de verbouwing van het Pradoegebouw. Ten 
tweede is aan de zijkant tot onze grote verbazing én ergernis plots-
klaps een trafohuisje van flinke omvang geplaatst dat in- en uitrit ern-
stig belemmert. Oud CvK-lid Lars van Vliet en koster Bernhard Kater-
berg ondersteunen het CvK met al hun juridisch, bouwtechnische en 
historische kennis. Op dit moment onderzoeken we of we sterk staan 
voor een eventuele rechtszaak.

Verheugend nieuws is er gelukkig ook - sinds mei hebben we Lianne 
Schuuring als actief CvK lid in ons midden.  Het CvK is daarmee nog 
niet helemaal op sterkte en naarstig zoeken we nog andere vrijwil-
ligers om onze taken zo vakkundig mogelijk uit te voeren. Heb je inte-
resse en wil je je schouders onder het Collega van Kerkrentmeersters 
PGMH zetten en kun je per week +/- 4 uur vrijmaken laat het ons heel 
graag weten liefst per email naar voorzittercvk@maasheuvelland.nl.

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en indien mogelijk met een 
prachtig boek.

Evelijn de Jong

Terugblik CVK Maand van de Schepping / scheppingsperiode

Sinds enige jaren is september de ‘maand van de 
schepping’. Nou ja, enige jaren; eigenlijk al vrij 
lang: in 1989 riep patriarch Dimitrios van Con-
stantinopel 1 september en de aansluitende 40 
dagen uit tot ‘dagen van gebed voor het milieu’. 
Het was de tijd dat er veel breder in de kerken 
aandacht was voor het milieu via het ‘conciliair 
proces’ (voor vrede, gerechtigheid en heelheid 
van de schepping). In de Orthodoxe Kerk be-
gint op 1 september het kerkelijk jaar en men 
leest dan in de liturgie voor uit het boek Gene-
sis. Vandaar dat die datum van 1 september voor 
hen goed paste.

Enkele jaren later, in 1997 nam de Wereldraad van 
Kerken het initiatief van de Orthodoxe Kerk over en 
sindsdien wordt er ieder jaar aandacht besteed aan 
deze ‘scheppingsperiode’, ook in Nederland, al was 
dat nooit heel massaal.

In de RK Kerk kreeg de scheppingsperiode een nieu-
we impuls na het uitkomen van de encycliek ‘Laudato 
Sì’ van paus Franciscus in 2015, een encycliek (pause-
lijke brief) met de zorg voor de schepping als thema.  
De titel van de encycliek, Laudato Sì,  vertaald ‘Gepre-
zen zijt Gij’, zijn de eerste woorden van het Zonnelied 
van de heilige Franciscus van Assisi, waarin deze via 
de schepping de Schepper prijst. Direct bij het uit-
komen van de encycliek riep de paus op om aan te 
sluiten bij dat initiatief van ‘gebed voor de schepping’ 
op 1 september en aandacht voor de schepping in 
de aansluitende periode. Als slotdag van die periode 
werd toen gekozen voor 4 oktober, de feestdag van 
de heilige Franciscus van Assisi. 

Al wordt voor het gemak vaak gesproken van de 
‘scheppingsmaand september’.

In Nederland bestaat sinds de jaren 70 van de vorige 
eeuw de ‘Vredesweek’ in de derde week van septem-
ber. En de RK Kerk heeft in september ook nog de 
‘Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen’. Maar 
zeker in de visie van paus Franciscus passen deze 
beide helemaal binnen de maand van de schepping: 
zorg voor de schepping impliceert voor hem zorg 
voor de armste medemensen en inzet voor vrede.

In Klooster Wittem wordt sinds 2021 – toen we ons 
aansloten bij het netwerk ‘Groene Kerken’ - aandacht 
besteed aan de maand van de schepping, met name 
door een themaviering op een van de zondagen in 
september en door een ‘scheppingswandeling’, een 
wandeling door ons mooie heuvelland, waarbij we 
onderweg wat nadrukkelijker stilstaan bij de schoon-
heid – en soms ook de aantasting -  van de natuur. 
Dit jaar wordt de wandeling (onder voorbehoud) ge-
combineerd met een bezoek aan de oude Catharina-
kapel in Lemiers waar in een moderne muurschilde-
ring de schepping wordt uitgebeeld.

Verder is er in de loop van september een lezing over 
‘veganistisch eten en de wereldgodsdiensten’ en een 
lezing over de ‘fioretti’, een middeleeuws boekje met 
wonderverhalen over Sint-Franciscus van Assisi. Na-
tuurlijk is er op de zondag nabij dierendag (dit jaar 1 
oktober) weer gelegenheid om uw huisdier te laten 
zegenen.

Ageeth Potma

zorg voor de schepping impliceert voor hem zorg voor 

de armste medemensen en inzet voor vrede.



	
	

Photographer in Maastricht  

I am a freelance photographer located in Maastricht, ready to take assignments from 
portraits to weddings, from family photoshoots to events. I am also available to travel 
for destination photography.  

If you’d like to inquire about any type of photoshoots, or if you have an idea or a 
question, please feel free to contact me either via my website or using 
info@davidmester.hu email address.  

Visit my website at davidmester.hu  
	

Praktijk voor psychosociale therapie

Lennar Imandt | Postbus 4102 | 6202 PA Maastricht | 06-18985493 
info@ikbenimandt.nl | www.ikbenimandt.nl

WIE KNUBBEN KENT ZOEKT NIET. 
WIE ZOEKT KENT KNUBBEN NIET.

Al meer dan 50 jaar is IJzerwaren Knubben 
toonaangevend op het gebied van hang & 
sluitwerk, gereedschap en ijzerwaren. Bij deze 
ouderwetse toonbankzaak nemen ze nog 
uitgebreid de tijd voor u. Persoonlijk advies 
staat hier hoog in het vaandel. Een grote 
diversiteit deur- en meubelbeslag van wel 10 
verschillende topmerken wordt op een fraaie 
wijze tentoongesteld. Engels, modern, nostal-
gisch, Frans, klassiek, gietijzer; Knubben heeft 
ècht alles op voorraad. Raadpleeg de website 
voor de openingstijden.
U bent van harte welkom!

Rijksweg 6 • 6271 AE Gulpen • Tel. 043-4501982 • www.ijzerwarenknubben.nl
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APK EN ONDERHOUD
AAN ALLE MERKEN ONLINE

AFSPRAAK
MAKEN

GRASSERE.NL - T 045-5441835
Baneheiderweg 49 - Bocholtz

SASSEN DIELEMANS DICKHAUT
UITVAARTVERZORGERS  

MAASTRICHT
Sint Maartenslaan 44
Sint Maartenslaan 101
Dr. Van Kleefstraat 2-4

24-UUR:043-3212000
www.crematieinmaastricht.nl

www.sassenuitvaartverzorging.nl

In regio Maastricht en Heuvelland zijn Heleen Souren en Iris van Noorden de uitvaartverzorgers  

van Yarden. Als ervaren uitvaartverzorgers weten wij dat een betekenisvolle manier van afscheid 

nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunen en inspireren wij u bij het organiseren van  

een begrafenis of crematie. 
Wij zijn er voor iedereen, ook als u niet of elders verzekerd bent. U kunt ons bellen op 088 92 72 333.

Yarden Uitvaartzorg Zuid-Limburg. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 0800 8192 (24 uur per dag). www.yarden.nl

“Wij helpen u graag  
bij een goed afscheid.”

Vakwerk voor een eerlijke prijs!

Rijksweg 58, 6271 AG Gulpen   Tel: 043 450 3070   Mobiel: 06 55 88 79 57   Mail: p.vanloo@home.nl

J. Laschet
- stucwerk stucadoors en afbouwbedrijf
- sierpleister Camiliuspark 2
- lijstwerk 6291 CX  Vaals
- tegelwerk tel. 043 - 3062707

Maastricht

Uw fysio aan de Hertogsingel

U kunt bij ons terecht voor ‘gangbare’ licha-
melijke klachten en blessures in spieren en 
gewrichten, die wij behandelen met massage-
therapie, bewegingstherapie, mobilisatie, elek-
trische interferentie en ultrageluid. 

Wij zijn gespecialiseerd in Oedeemtherapie, 
behandeling van littekenweefsel en andere 
huidproblemen of doorbloedingsstoornissen 
middels Endermologie.
Tevens bieden wij een energetische benadering 
van meer complexe 
chronische klachten. 

U kunt direct bij ons 
terecht voor 
een afspraak: 

Martine Bakker
043-3219540 
Hertogsingel 9b, 
Maastricht

Binnen- en buitenlandse Bieren
Gedistilleerd - Frisdranken

(H)eerlijke wijnen voor een eerlijke prijs

Kopestraat 13  -  Vaals  Tel. 043 - 306 23 33
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Colofon

Redactie
Eindredactie en redacteur Maastricht: 

Marije Bijleveld rijveld@gmail.com 

Redacteur Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen: 

Dick Knol, d.knol@hetnet.nl

Redacteur Eijsden: 

Kees de Blaey, deblaey-gommers@home.nl 

Begeleiding: Dominique Knols, do.com@kpnmail.nl 

Vormgeving: Ben Theunissen, info@grafisquad.nl 

Ledenadministratie PGMH (verhuizing, huwelijk, 

geboorte, overlijden, abonnementenadministratie 

kerkberichten en nieuwsbrief): 

Dhr. Reyk van Veen, Tel.: 06-22195628;

ledenadministratie@maasheuvelland.nl

Ceresstraat 228, 6291 XZ Vaals

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland 

www.maas-heuvelland.nl

Kerkelijk bureau

Mw.. Gosewien Heije, Tel.: 06-23870864

kerkelijkbureau@maasheuvelland.nl 

Vrijthof 23, 6211 LE Maastricht.

Kerkenraad PGMH

Voorzitter: Dirk Ouwehand, Tel. 06-22439988

Scriba: vacature

pgmhscribaat@gmail.com

Maastricht

Vice-voorzitter kernraad: Elly de Haan

Tel: 06 40261066  ellydehaanverduyn@gmail.com 

Heuvelland

Voorzitter kernraad: Ria Smit 043 4571783

riasmit8@home.nl

Predikanten 

-   Ds. Harrie de Reus 06-20280345

 dsdereus@ziggo.nl

-   vacature

Kerkgebouwen

St.-Jan: Vrijthof 24, Maastricht (ingang Veldekeplein)

Koster: dhr. Gerard Beerkens: 06-83208777

koster.sintjan.maastricht@gmail.com 

St. Janskerk: 0683661471

Trefpunt St. Jan: Aureliushof 150, 6215 SW

Maastricht: 043 3472696 (beheerder)

‘t Gulper Hoes: Rosstraat 5, Gulpen

Koster: Ben Theunissen 0622492217

Ned. Herv. Kerk: Kerkstraat 47, Vaals

Koster: Babette Lemmer 0049 24153809914

en/of Dirk Krauskopf en Dorle Meisslinger

0049-175-2412618

Kloosterkerk: Oosterweg 1, Valkenburg

Kosters: Cariene Groen-Zwart 06-38018851

en/of Jo Davidse 043 6016010

Diaconie PGMH

voorzitter Baukje Vrieswijk 

vzdiaconie-PGMH@outlook.com

bankrekening NL79 RABO 0152 1293 59

Kerkrentmeesters PGMH 

penningmeester@maasheuvelland.nl

bankrekening: NL 37 RABO 03 7372 4772

Protestantse Gemeente Eijsden 

www.pkn-eijsden.nl  Hier vindt u ook gegevens van 

Diaconie en Kerk-rentmeesters.

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 1, Eijsden

Predikant: Ds. Ruud Foppen 06-22502028 

ruudfoppen@xs4all.nl 

Koster: Klaas Ruiter 043-4092114

 

Diaconie Prot. Gem. Eijsden

Zeger Vroon: 043-4092191 

diaconie@pkn-eijsden.nl 

bankrekening: NL27ABNA0623562537

Kerkrentmeesters Eijsden

Gert Schaart: 043-3619925 

kerkrentmeesters@pkn-eijsden.nl  

bankrekening: NL28ABNA0593338774
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BONIFATIUS bij Dokkum vermoord!

Wie weet het nog en kent zelfs het jaartal? 754. Juist!

Op de camping bij Hoogcruts sprak ik een mede-kampeerder die uit 
Dokkum bleek te komen. En als in een reflex zeg je dan: ‘754 Bonifa-
tius bij Dokkum vermoord’. Hij had er een leuk verhaal over. Zoals veel 
mensen uit het Noorden van Nederland waren ook hij en zijn vrouw 
heel erg geïnteresseerd in de processies die nu op zondag door de 
dorpen trekken. Ze waren aanwezig bij een processie in Banholt en 
kwamen zeer onder de indruk van de devotie van de toeschouwers. 
Ook de uitgebreide  optocht met de pastoor met de monstrans onder 
het baldakijn vonden ze getuigen van eerbied voor het geloof.
Als  stoutmoedige protestantse Nederlanders besloten ze de pastoor 
aan te spreken om hem te vertellen dat ze onder de indruk waren. De 
pastoor was gevleid en in voor een praatje. De Dokkumers vertelden 
dat ze uit het plaatsje kwamen waar de Heilige Bonifatius door de hei-
dense Friezen was vermoord in 754. Wel vertelden ze er bij dat er nu in 
Dokkum een prachtig beeld staat en een park ter ere van de heiligman 
was aangelegd.  De pastoor was van deze geschiedkundige en religi-
euze ramp op de hoogte en tot hun opluchting zei hij:  ‘Wij hebben 
jullie dat al heel lang geleden vergeven en graag kom ik eens kijken’.
De mensen uit Dokkum waren blij en gingen de volgende zondag op-
getogen naar de volgende processie.
Zo zie je maar dat de oecumene ook in onze streken geheel is door-
gedrongen.

Allemaal een goede zomer en fijne vakantie gewenst

Hanske Kamphuis

Column
Hanske Kamphuis



Kerkdiensten in Maastricht, Valkenburg en Vaals te volgen via Kerkomroep

Dienstenrooster
Datum en plaats           Tijd Voorganger Collecte Bijzonderheden

Zondag 6 augustus
 
Maastricht
Gulpen
Valkenburg
Eijsden

10.00
10.00
10.00
10.00

Ds. R. Bosch
Dhr. E. van Brakel
Ds. J. Drost
Ds. A. Hana

Stichting St. John Hospital 
Bunde

Zondag 13 augustus

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Ds. S. Bloemert
Mw. M. Knetemann
Drs. M. Bijleveld

Stichting Edukans: 
Onderwijs kinderen in 
ontwikkelingslanden

Zangdienst

Zondag 20 augustus

Maastricht

Gulpen
Valkenburg
Eijsden

10.00

10.00
10.00
10.00

Ds. E. van der Panne

Ds. J. Quik
Ds. J. Leeffers
Ds. J. Boot- de Boer

Zomerzendingscollecte: 

Hulp aan kerken in Ghana

Met Remon. en H. 
Avondmaal

Zondag 27 augustus

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Ds. H. de Reus
Ds. G. Nieuwburg
Ds. J. Drost

St. Un Abrazo Para Los 
Amigos Banholt: Hulp aan 
armen in Argentinië 

Bevestiging scrba

Zondag 3 september Scheppingszondag

Maastricht
Gulpen
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

W.G. Groene kerken
Ds. J. Smeets
Ds. H. de Reus

St. Gave Harderwijk:
Diaconaal en pastoraal 
werk onder vluchtelingen

Groene viering
Groene viering
Groene viering

Zondag 10 september Startzondag PGMH

Maastricht
Eijsden

10.00
10.00

Startzondag
Ds. E. van der Panne Rudolphstichting: 

Ruimte voor kinderen
Samen met 
Remonstranten

Zondag 17 september

Maastricht
Gulpen
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Ds. J. Drost
Ds. H. de Reus
Mw. M. Knetemann

Stichting Exodus: Zorg 
ouders/kinderen en 
detentieprogramma

Musica Sacra
Thomasviering

Zondag 24 september

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Ds. R. van Andel
Ds. A. Hana
Ds. H. Kling

Nederlands 
Bijbelgenootschap

Internationale viering

Zondag 1 oktober

Maastricht
Gulpen
Valkenburg
Eijsden

10.00
10.00
10.00
10.00

Ds. H. de Reus
Ds. A. Hana
Dhr. E. van Brakel
Ds. J. Drost

Diaconie, nooddoelen

Eigen diaconie

H. Avondmaal

Zondag 8 oktober

Maastricht
Vaals
Valkenburg

10.00
10.00
10.00

Diaconie
Ds. H. de Reus
Ds. A. Hana

Vredesweekcollecte: Syrië Werelddiaconaat
Diaconale viering


